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Iedereen die de Geest van Christus
niet vanbinnen heeft verwelkomd,
weet niet waar wij het nu over hebben.
Maar jullie die Hem verwelkomd hebben,
in wie Hij woont, ervaren het leven

zoals God het bedoeld heeft.

Romeinen 8:10-11, The Message
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VOORWOORD

Het boekje Wieje bent in Christus is tot mijn grote vreugde
inNederland en Duitsland een heuse bestseller geworden.
Meer dan honderdduizend Nederlanders, Belgen en Duitsers
hebben door dit onderwijs het geheim ontdekt van wie ze zijn
‘in Christus’. In Christus vormen we een onverbrekelijke een-
heid met Jezus en worden we bijzonder waardevolin Gods ogen.

Allangere tijd had ik het verlangen om het vervolg te schrijven:
Wie Christus is in jou. Dat boekje heb je nu in handen. Vanuit je
gloednieuwe identiteit in Christus mag je leren van binnen naar
buiten te leven. Van binnenuit verandert God je naar het beeld
van Jezus. Of zoals ik het verwoord: de Geest van Jezus gaat je
helpen hetleven van Jezus van binnen naar buiten te leven. Daar
gaat dit boekje over.

Jekuntditboekje in een adem uitlezen, maar mijn advies aan jou
is om veertig dagen de tijd te nemen om elke dag een hoofdstuk
te lezen. Ik raad je zelfs aan om elk hoofdstuk twee keer te lezen,
zowel in de ochtend als in de avond. Als jij je hart erop zet om te
ontdekken wie Christus is in jou, zal dit ook jouw leven veran-
deren. De veertig korte gebeden onder elk hoofdstuk kunnen je
helpen om van binnen naar buiten te leven.



In dit boekje maak ik opnieuw gebruik van verschillende bijbel-
vertalingen, in de hoop en verwachting dat deze je hart zullen
raken en je ogen zullen openen voor het geheim van wie Chris-
tus is in jou. Tk bid dat de hier en daar geciteerde The Message-
hertaling van Eugene Peterson jou net als mij aan het denken zal
zetten. Eugenes liefde voor het Woord van God énzijn liefde voor
mensen, heeft op mij het effect dat ik opnieuw mijn Bijbel induik
om te lezen hoe het er letterlijk staat.

Wilkin van de Kamp

PS-Mochtje mijnboekje Wieje bentin Christus s
nog niet gelezen hebben, dan nodig ikje uit om dit

BENT IN
CHRISTUS

eerst te doen. Als je weet wie je bent in Christus,
zal ook jouw leven ingrijpend veranderen.
(MEER INFO ZIE PAGINA 92) M;‘
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1 IN
HETZELFDE
SCHUITJE

—~——

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

Psalm 34:6

——e——

Er is niemand die niet door fouten en misstappen uit zijn
verleden wordt achtervolgd. We zitten allemaal in hetzelfde
schuitje. Schuld en schaamte kleven aan ons en zorgen niet zelden
voor mentale klachten. Volgens psychologen gaat schuld over je
gedrag: Tk doeiets niet goed.” Schaamte gaat over je identiteit: Tk
ben niet goed (genoeg).” De rooms-katholieke hoogleraar Rein
Nauta spreekt over schaamte als: Tk ben niet geweest die ik had
willen zijn.” Schaamtegevoel tast onze identiteit aan. We hebben
het gevoel dat we niet goed genoeg zijn en durven de ander niet
echt onder ogen te komen. Schaamte verhindert ons om innige
menselijke relaties aan te gaan.

Natuurlijkis er ook zoiets als gezonde schaamte. lemand die liegt,

behoort zich te schamen. Gezonde schaamte leidt tot zondebe-
sef en stelt grenzen aan ongezond gedrag. Toch zijn schuld en

— 12



schaamte emoties die voortkomen uit de zonde. Toen Adam en
Evahadden gezondigd, voelden zij zich schuldig en schaamden zjj
zichvoor God envoor elkaar. Gevoelens van blijvende schaamte
kunnen echter het zicht op Gods troon van genade vertroebelen.

Toen Jezus aan het kruis onze zonden op zich nam, heeft Hij niet
alleen onze schuld verzoend, maar ook onze schande en schaamte
opzich genomen. In Hebreeén 12:2 lezen we dat Jezus ‘het kruis
heeftverdragen en de schande ervan aanvaard.’ Zes uurlang hing
Hijnaaktaan eenkruis. Aan de voet van het kruis mogen wij onze
schaamte inruilen voor zijn gerechtigheid en geborgenheid. We
hoeven ons niet langer te schamen voor wat we hebben misdaan,
of wat ons is aangedaan. David zong het al uit in Psalm 34: “"Wie
naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht
niet kleuren. God zegt ook tegen jou: “Wees niet bang: je zult
niet worden beschaamd; Ik zal me weer over je ontfermen met
eeuwigdurende liefde; gerechtigheid zal je fundament zijn’ (Jesaja
54:4,8b, 14).

——s—

Vader in de hemel,
wilt Umij helpen om mijn gevoelens
van schande en schaamte in te ruilen
voor uw gerechtigheid en geborgenheid,
zodat ik kan leven in vrijheid.

———
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2 WIT
WORDEN
ALS SNEEUW

Alzijnjezonden
rood als scharlaken,
zeworden wit als sneeuw.
Jesaja 1:18

Heb je al ontdekt dat je op eigen kracht niet echt onder het
jukvan schuld en schaamte vandaan komt? Misschien heb
je vanalles geprobeerd, maaris er diep vanbinnen niet echt iets
veranderd. In Jeremia 2:22 zegt God over Israéls zonde: ‘Ookal
wasje je kleren met soda, en met een overvloed aanloog [zeep],
jeschandvlek blijf Ik zien.” Al ziet het er aan de buitenkant fantas-
tisch uit - schoon en verzorgd - dan nog blijft voor God je zonde
zichtbaar. Een andere vertaling spreekt over een ‘onuitwisbare
vlek’. Zeep kan onze zonde niet wegnemen.

De enige die onze zonde kan wegnemen is de Man die Johannes
de Doperaanwees. Toen Hij Jezus naar zich toe zag komen zei hij:

‘Daarishet Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’
(Johannes 1:29).
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InJesaja 1:18 deed God al een geweldige belofte: ‘Al zijn je zon-
den rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw!” Je gaat pas
begrijpen hoe bijzonder deze belofte is, als je weet dat scharlaken
eenrode stof is die gebruikt werd om kleren mee te verven. De
rode kleur was atkomstig van het dode, verdroogde lichaampije
van een schildluisje dat nog steeds in Israél voorkomt. Als deze
rode kleur eenmaal in kleding is verwerkt, is ze onuitwisbaar.
Niets is in staat de kleding te reinigen van de scharlaken verfstof.
Nu begrijp je de kracht van Gods woorden: ‘Al zijn je zonden
rood als scharlaken (onuitwisbaar, want niemand kan zichzelf
reinigen van zijn zonde), ze worden wit als sneeuw.’

Daarom zegt Jezus: ‘'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven’ (Matteiis
11:28). Jezus nodigt je uit om metje last en je zonden bij Hem te
komen. Als wij onze zonden belijden, neemt Hij ze van ons weg
om in plaats daarvan zijn vrede en vreugde te geven.

Vader in de hemel,
ik geloof dat U in Jezus Christus naar de wereld bent gekomen
om het zondeprobleem voor eens en altijd op te lossen
en de relatie met ons te herstellen.
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3 WE KONDEN
HET ZELF NIET
OPLOSSEN

Hoeveel offers men ook jaar na jaar bracht,
ze brachten bij elkaar opgeteld nooit
een volledige oplossing.

Hebreeén 10:2, MSG

lle mensen hebben vergeving nodig. Maar dat gaat zomaar

niet. We konden en kunnen het zondeprobleem niet zelf
oplossen. Dat komt doordat we niet alleen in de schuld staan bij
mensen die hieronder geleden hebben. Door onze zonden staan
we ook schuldig voor God enis de relatie met onze Schepper ver-
stoord. De hertaling van Eugene Peterson geeft Gods antwoord
op ons probleem prachtig weer:

‘Hoeveel ofters men ook jaar na jaar bracht, ze brachten bij el-
kaar opgeteld nooit een volledige oplossing, (...) De herhaalde
dierenofters bevrijdden de mensen niet van hun schuldbesef, zij
werden zich juist hierdoor meer en meer bewust van hun zonde
enschuld. Het spreektvoor zich dat het bloed van een stier of geit
dezonde niet kan wegnemen. Dat is wat wordt bedoeld met deze
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profetie, die Christus in de mond gelegd wordt: ‘U wilt nietjaar na
jaar offers en gaven ontvangen, U hebt voor Mijj een lichaam als
offer bereid. Het zijn niet de reukoffers en de rook van het altaar
die uw eetlust opwekken. Daarom zei ik: “Hier ben Ik om het
op uw manier te doen, o God, zoals het in uw Boek beschreven
staat.” Toen Hij [Christus] zei: “U wilt geen offers en geschenken,”
verwees Hij daarmee naar praktijken die pasten bij het oude plan.

Toen Hij daaraan toevoegde: “Hier ben Ik om het op uw manier
te doen,” schoof Hij het oude plan opzij om het nieuwe in wer-
king te stellen - op Gods manier - waardoor we allemaal voor
God geschikt gemaakt worden door het allerlaatste en enige offer
van Jezus. Elke priester gaat dagelijks aan het werk bij het altaar,
hij voert jaar in jaar uit dezelfde vertrouwde offerrituelen uit, en
daarmeeis de oplossing van het zondeprobleem geen millimeter
dichterbij gekomen. Als priester bracht Christus een eenmalig of-
fervoor onze zonden, en dat wasalles!” (Hebreeén 10:2-11, MSG).

————

Vader in de hemel,
Ik geloof dat Jezus Christus
een eenmalig offer voor mijn zonden
heeft gebracht, en dat dit genoegis.

—s—
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4 DE
SCHARLAKEN
MANTEL VAN JEZUS

Ze kleedden Hem uit
endeden Hem een
scharlakenrode mantel om.
Matteiis 27:28

In delaatste achttien uurvan Jezus zien we dat Hij zich openbaart
als het Lam van God en Hogepriester tegelijk. De Man zonder
zonde, die vernedering en bespotting op koninklijke wijze door-
staat. Aan het kruis heeft Jezus ons laten zien wat volmaakte liefde is
enwerd Gods grootheid openbaar. Het was zuivere liefde die Jezus
aan het kruis genageld hield. Een liefde die nooit eerder is gezien.
Jezus gafzijn leven om de dood op eigen terrein te verslaan en na
drie dagen weer op te staan.

Matteiis beschrijft hoe Romeinse soldaten in de laatste achttien
uur spottend een scharlakenrode soldatenmantel over de kapotge-
slagen rug van Jezus hingen. Jezus was door zijn volksgenoten als
een koning Jeruzalem binnengehaald. Daarom gaven de soldaten
Hem ook nog een rietstok in zijn hand - als een scepter - vlochten
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ze van doornige twijgen een ‘kroon’ en zetten deze hardhandig op
zijn hoofd. De *kroning’ van Jezus met de scharlakenrode mantel
en de doornenkroon was niets minder dan een profetische hande-
ling - door God ingegeven - opdat wij zouden gaan inzien dat het
Gods plan was dat Jezus op koninklijke wijze onze zonden op zich
zou nemen.

Petrus schrijftlater: Ze maakten Hem uit voor alles wat mooi en le-
lijkis, maar Hij zei niets terug. Hijleed in stilte, en liethet recht naar
volledige tevredenheid aan God over. Hij gebruikte zijn lichaam als
een dienstknecht, door met zijn lichaam onze zonden aan hetkruis
te dragen, zodat wij vrij van zonden zouden kunnen zijn, en vrijuit
op de juiste wijze zouden kunnen leven’ (1Petrus 2:23-24, MSG).

Zonder dat de soldaten het wisten, verwees de scharlakenrode kleur
van de mantel naar de profetie uit Jesaja 1:18: ‘Al zijn je zonden rood
als scharlaken [onuitwisbaar], ze worden wit als sneeuw.” Want
het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde als wij
knielen voor het kruis (I Johannes 1:7).

Vader in de hemel,
ik geloof dat Jezus ook mijn
zonden op zich genomen heeft,
als ik kniel voor het kruis.

—_——e——
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