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PERSOONLIJK

Onlangs bezocht ik het Magdala Centre in Israél, een bijzon-
dere plek die gewijd is aan de vrouwen die Jezus volgden. Gele-
gen aan de oever van het Meer van Galilea, in de vermoedelijke
woonplaats van Maria Magdalena, maakte deze plek een diepe
indruk op mij. Maria was een toegewijde volgeling van Jezus.
Samen met tal van andere vrouwen diende zij Hem met haar
financiéle middelen, haar hart en haar leven. Bij binnenkomst
valt meteen op dat het Magdala Centre is opgedragen aan deze
vrouwen. In het vrouwenatrium - een serene ronde ruimte
in het hart van het gebouw - staan acht pilaren. Zeven ervan
dragen de namen van vrouwen die Jezus volgden. De achtste
pilaar is opgedragen aan alle vrouwen van geloof door de eeu-

wen heen.

Op deze indrukwekkende plek, doordrenkt van geschiedenis
en betekenis, nam ik een besluit: ik ga het boek schrijven dat
al zo lang in mijn hart leeft: Zeven vrouwen die Jezus volgden.
Dit boek dat je nu in handen hebt, is mijn eerbetoon aan deze
vrouwen die alles achterlieten om Jezus te volgen. Hun moed
en toewijding is vaak onderbelicht gebleven, zelden gevierd.
Zij hadden het lef om alles op te geven om Jezus te volgen en
speelden een cruciale rol in zijn leven. Wat deze vrouwen ons
vandaag te zeggen hebben is even krachtig als tweeduizend jaar
geleden. Hun verhalen herinneren ons eraan dat iedereen een

onmisbare plaats heeft in Gods plan.
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Met dit boek wil ik deze vrouwen een gezicht geven, hun verha-
len tot leven brengen en laten zien hoe zij ons een andere, die-
pere blik op Jezus schenken. Na elk hoofdstuk lees je een kort
portret van een Joodse vrouw van nu, die Jezus volgt in deze
tijd. Samen inspireren deze veertien vrouwen mij - en hopelijk
ook jou - om met dezelfde vastberadenheid en toewijding de
weg van Jezus te gaan. Dwars door de gebrokenheid van het

leven heen, recht het koninkrijk tegemoet.

Wilkin van de Kamp
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In die tijd trok Jezus door steden en dorpen
om de goede boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen.
De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen,
die van boze geesten en ziekten genezen waren - Maria van Magdala,
uit wie zeven demonen waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Chusas,
een hoge beambte van Herodes, en Susanna - en nog vele andere vrouwen,
die hen uit eigen middelen onderhielden.

LUCAS 8:1-3, WV

\ >< /e kunnen Jezus met recht een revolutionair noemen. Zijn

optreden veroorzaakt grote opschudding, ondermeer
omdat Hij vrouwen toelaat in zijn gezelschap en met hen
optreke als Hij door Israél reist. Door zijn open houding breekt
Jezus radicaal met de traditioneel mannelijke houding van zijn
tijdgenoten. In hun ogen zijn vrouwen tweederangsburgers.
In religieus opzicht tellen zij nauwelijks mee. Vrome Joodse
mannen danken God dagelijks in hun gebed dat ze niet als
vrouw, slaaf of heiden zijn geboren. Religieuze leiders steken
liever de straat over dan een vrouw per ongeluk aan te raken, uit
angst dat zelfs een vluchtige aanraking hen ceremonieel onrein
zal maken.

Jezus’ houding is grensdoorbrekend. De Evangelieschrijvers
hebben dit haarscherp vastgelegd: vrouwen krijgen een opval-
lende en betekenisvolle rol in hun verhalen, en dat is geen toeval.
Het laat zien hoe Jezus’ houding tegenover vrouwen ook hen
diep geraakt heeft. Zelfs nu - generaties later - voelen we de
impact nog. Jezus sluit niemand buiten. Hij geeft viouwen een
stem en behandelt hen met ongekende waardigheid en respect.
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ZEVEN VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

Jezus’ gelijkwaardige manier van omgaan met hen is niet alleen
indrukwekkend, maar ook bevrijdend. Dat hebben de Evange-

lieschrijvers vele malen bevestigd.

Jezus is de zevende man

Jezus spreekt regelmatig met vrouwen in het openbaar, iets wat
in zijn tijd zeer ongebruikelijk is voor een Joodse man, laat staan
voor een rabbi. Het zorgt voor gefronste wenkbrauwen en ge-
fluister onder de mensen. Zijn discipelen staan versteld als ze
zien dat Hij een gesprek begint met een Samaritaanse vrouw
bij de put van Sichar.! Haar naam kennen we niet, maar haar
verhaal wel. Het is het langste opgetekende gesprek dat Jezus
met iemand heeft gevoerd. Jezus weet alles van haar: ze is vijf
keer getrouwd geweest, en de man met wie ze nu samenleeft,
is niet haar echtgenoot. Ze draagt zijn naam niet, en hij erkent
haar niet als zijn vrouw. > In de ogen van velen is ze een misluk-
keling; een vrouw die mannen niet kan vasthouden.

Johannes vertelt niet precies waarom ze vijf echtgenoten heeft
gehad of wat de aard van die relaties was. Vaak wordt aange-
nomen dat ze een losbandig leven leidde en dat haar mannen
daarom van haar zijn gescheiden. Maar dat is niet zeker. Er
kunnen andere redenen zijn geweest. Misschien lieten haar echt-
genoten haar in de steek omdat ze geen kinderen kon krijgen. In
die tijd zag men onvruchtbaarheid als een schande, soms zelfs
als een straf van God. Volgens de wet van Mozes mocht een man
zijn vrouw verstoten als hij ‘iets onbehoorlijks’ in haar vond. Een
lege schoot kon reden genoeg zijn. > Vijf keer stond ze tegenover
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1- DE VELE VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

een man die haar verliet. Vijf keer droeg ze de schaamte van een
toekomst zonder kinderen.

Haar verhaal houdt de tongen in het dorp al jaren bezig, maar
niemand kent de waarheid achter haar gebroken leven. Tot Hijj
komt: de zevende man. Jezus ziet haar zoals niemand haar ooit
heeft gezien. Zonder oordeel spreekt Hij haar aan: ‘Vijf mannen
heb je gehad, en de man met wie je
nu bent, is niet je echtgenoot.” Er

klinkt geen spot in zijn stem en er is Waar andere
geen beschuldiging zichtbaar in zijn mannen zijn
ogen. Hij kent haar hele verhaal, elk weggelopen,
pijnlijk detail, en toch blijft Hij. Ze blijft Jezus
staat daar, met haar lege kruik in haar zitten

handen. Hij biedt haar iets wat ze

nooit heeft durven vragen: levend

water, een bron die nooit zal opdrogen. ‘Ik zie je,” lijkt Hij te
zeggen. ‘Tk weet alles van je, en toch ben Ik hier.” Waar andere
mannen zijn weggelopen, blijft Jezus zitten.

In de ogen van Jezus is ze geen mislukkeling, geen schande. ‘Als
je wist wie Ik ben en wat Ik je zou willen geven,” zegt Hij, zou
je Mij om levend water vragen, een bron die nooit opdroogt.’
Plots lijkt haar lege kruik - symbool van haar lege bestaan - er
niet meer toe te doen. ‘Heer, geef mij dat water,” smeekt ze. Ze
begrijpt: deze man is anders. Hij wijst haar niet af, gebruikt haar
niet en kijkt niet op haar neer. Hij onthult dat Hij de messias
is en geeft haar een waardigheid die geen enkele man haar ooit
heeft geschonken.

17



ZEVEN VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

De zes mannen vo6r Hem hebben haar leeg achtergelaten. Jezus
is de zevende man en vult haar verwonde hart met hoop. Ze laat
haar lege kruik achter - als symbool van haar oude leven - en rent
terug naar het dorp. Voor het eerst
is ze niet bang voor hun oordeel.

Dit maakt haar ‘Kom mee,” roept ze, zie een Man
tot de eerste die mij alles heeft verteld wat ik
evangelist gedaan heb! Zou Hij niet de messias
in het Nieuwe zijn?” Door haar moedige getuige-
Testament nis mag ze velen tot Jezus de Messias

leiden. Dit maakt haar - geen Jood,

geen man, geen geestelijk leider -
tot de eerste evangelist in het Nieuwe Testament, nog voordat
de discipelen begrijpen wie Jezus werkelijk is.

De koning knielt in het stof

Overal gonst het van de verhalen over Jezus. Sommigen vinden
dat Hij een goed mens is. Anderen zeggen dat Hij het volk
misleidt.” In Jeruzalem is een grote menigte op Jezus afgekomen.
Tussen de mensen staan ook spionnen van de farizeeén.
Zij hebben opdracht gekregen om goed te luisteren of Jezus
misschien iets zegt wat tegen de wet ingaat. Zodat zij Hem
kunnen aanklagen. Maar de dienaren komen diep onder de
indruk terug en zeggen: ‘Nog nooit heeft iemand zo gesproken
als Hij.”> Dat is precies wat de farizeeén niet willen horen. Ze
hebben iets concreets nodig om Jezus te kunnen aanklagen voor
godslastering.

18



1- DE VELE VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

Dan zien ze hun kans. Een vrouw is betrapt op overspel en
wordt naar voren gesleurd. © Ze brengen haar niet uit mede-
lijden bij Jezus, maar als een valstrik. Zij willen Jezus in de val
lokken en daarvoor hebben ze haar nodig. De wet is helder:
overspel betekent steniging. Maar waar is de man met wie ze
gezondigd heeft? Dat lijkt er niet toe te doen. De farizeeén zijn
ervan overtuigd: wat Jezus ook zal zeggen, ze hebben Hem klem.
Spreekt Hij haar vrij, dan schendt Hij de wet van Mozes. Beveelt
Hij haar te stenigen, dan is Hij meedogenloos. In beide gevallen
hebben ze Hem te pakken. Als Jezus de vrouw veroordeelt dan
zal Hij het vertrouwen van zijn volgelingen verliezen, die hopen
dat Jezus’ barmhartigheid onder de mensen de overhand krijgt.
Voor de farizeeén is de vrouw afgeschreven. De stenen in hun
handen zijn niet alleen voor haar bedoeld. Zij willen vooral Jezus
treffen.

De farizeeén staan in een halve cirkel om Jezus heen, hun
handen stevig om de stenen geklemd. De menigte houdt de
adem in, nieuwsgierig naar wat Rabbi Jezus zal doen. Andere
rabbi’s zouden hebben geciteerd uit de Schriften en de straf
hebben bevestigd met hun koude, onwrikbare logica. Maar
Jezus is anders. Hij zwijgt. In plaats van te spreken hurkt Hij
neer en begint met zijn vinger in het stof te schrijven. Wat Hjj
schrijft, vertelt Johannes niet. Misschien schreef Hij de woorden
uit Jeremia 17:13 in het zand: “Wie zich van U afkeren, zullen in
het stof geschreven worden, want zij hebben de Heer verlaten,
de bron van levend water.” Door met zijn vinger deze woorden
- of misschien de namen van de farizeeén zelf - in het zand te
schrijven, wijst Jezus hen stilzwijgend op hun eigen zonden en

hypocrisie.
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ZEVEN VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

Als ze blijven aandringen, richt Jezus zich op. Hij kijkt hen recht
aan en zegt kalm: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als
eerste een steen naar haar gooien.” Daarna bukt Hij zich weer en
schrijft. De enige die het recht heeft om stenen te gooien is Jezus
zelf: de man zonder zonde. Een voor een druipen de farizeeén
af, hun stenen achterlatend. Daar staat ze: oog in oog met de
man die anders is dan alle anderen. Een koning die knielt in het

stof, zodat zij kan opstaan in

vrijheid. Jezus vraagt haar:

Jezus is liefde ‘Vrouw, waar zijn je aankla-
die niet loslaat, gers? Heeft niemand je veroor-
vrede die blijft deeld” Met een zachte,
en waarheid die trillende stem antwoordt ze:
ons altijd weer ‘Nee, Heer, niemand.” Zij mag

thuisbrengt zelf het bevrijdende woord

spreken. Jezus zegt: ‘Dan ver-
oordeel Ik je ook niet. Ga heen
en zondig niet meer.” Geen lange preek, geen vernedering of
strenge voorwaarden. Alleen genade. En een uitnodiging om een
nieuw leven te beginnen. Jezus is liefde die niet loslaat, vrede die
blijft en waarheid die ons altijd weer thuisbrengt. Hoe ver we

ook zijn afgedwaald.

Jezus ziet haar en dat is genoeg

In het evangelie van Lucas treffen we een van de meest ontroe-
rende scenes uit het leven van Jezus. Een verhaal dat klein lijkt in
omvang, maar groots is in betekenis: Jezus ontmoet de naamloze
weduwe van Nain.” Lucas - met zijn scherpe oog voor menselij-

20



1- DE VELE VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

ke emoties en zijn talent om ze in woorden te vangen - schildert
een tafereel dat hartverscheurend en hoopgevend is. Jezus die
de weduwe van Nain troost, haar stille, rauwe verdriet feilloos
aanvoelt en haar zoon uit de greep van de dood terugbrengt. Met
een paar woorden en een enkele aanraking doorbreekt Hij haar
eenzaamheid en schenkt Hij haar hoop waar alle hoop verloren

leek.

Stel je de scene voor: op een stoffige weg net buiten het stadje
Nain beweegt een rouwstoet zich langzaam voort; een kleine
groep mensen die het levenloze lichaam van een jongeman op
een baar draagt. Aan het hoofd loopt een vrouw alleen. Haar
schouders gebogen onder het gewicht van een ondraaglijk
verlies. Lucas vertelt het sober, maar de details raken. Ze is een
weduwe, en nu is ook haar zoon haar ontnomen. Haar laatste
houvast. In die tijd betekent dit niet alleen emotioneel verlies,
maar ook economische ondergang. Zonder man of zoon is ze
overgeleverd aan de genade van anderen.

Jezus is onderweg met zijn leerlingen en een grote groep volge-
lingen. Een contrast met de rouwstoet die Hem tegemoetkomt.
Lucas beschrijft wat er in Jezus gebeurt als Hij haar ziet: “Toen de
Heer haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen.”®
Jezus voelt haar eenzaamheid, haar angst en haar gebroken hart.
Waar anderen misschien zouden doorlopen, blijft Jezus staan.
Zonder dat de weduwe iets vraagt - ze spreekt geen woord in het
hele verhaal - neemt Jezus het initiatief. “Wees niet verdrietig,
zegt Hij. Het zijn woorden die in een andere context hol zouden
klinken. Maar bij Jezus zijn ze een belofte. Hij heeft haar stille

verdriet gehoord en haar pijn gezien. Hij loopt naar de baar, legt
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ZEVEN VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

zijn hand erop en spreekt tot de dode jongen: ‘Jongeman, Ik zeg
je, sta op!” Tot ieders verbijstering opent de jongen zijn ogen,
gaat zitten en begint te praten. Lucas vangt het moment perfect:
Jezus ‘gaf hem terug aan zijn moeder.”” De weduwe vraagt niets
en hoeft niets te bewijzen. Jezus ziet haar. Dat is genoeg.

Niemand is te onrein of te zondig

Lucas schrijft ook over een vrouw die al twaalf jaar lijdt aan
bloedvloeiing. Een aandoening die haar niet alleen fysiek
sloopt, maar haar ook sociaal volledig buitensluit. ' Ze heeft
al haar geld uitgegeven aan artsen, maar niemand kon haar
genezen. Ze is er alleen maar zieker door geworden. ' Volgens
de wet van Mozes blijft ze onrein zolang ze bloed verliest.
Alles wat ze aanraakt, waar ze zit of ligt, wordt als onrein
beschouwd. Ze is niet welkom in de synagoge, mag niet
trouwen en - als ze al getrouwd was - geen intiem contact
hebben met haar man, wat hem zelfs een grond voor echt-
scheiding geeft. De wet verbiedt haar om in de nabijheid
van anderen te komen, laat staan Jezus of zijn kleren aan te
raken. 12

De bloedvloeiende vrouw is gedoemd tot een leven in een-
zaamheid. Misschien heeft ze horen vertellen dat Jezus de
beloofde Messias is. Er gaat een verhaal rond dat de gebeds-
kwasten van zijn mantel genezende kracht bezitten. Matteiis
schrijft: ‘De mensen brachten alle zieken naar Jezus toe en
vroegen Hem of die alleen maar even de kwast van zijn mantel
mochten aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden
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1- DE VELE VROUWEN DIE JEZUS VOLGDEN

beter.” ¥ Hoe dan ook, de vrouw nadert Jezus stilletjes van
achteren en raakt een kwast van zijn gebedsmantel aan.

Dokter Lucas noteert: ‘Meteen hield de bloedvloeiing op.
Jezus vroeg: “Wie heeft Mij aangeraakt?” Iedereen ontkende
de aanraking en Petrus zei: “Meester, de mensen om U heen
staan te duwen en te dringen!” Maar Jezus zei: “lemand heeft
Me aangeraakt, want Ik voelde kracht van Me uitgaan.” Als
het de vrouw duidelijk wordt dat haar aanraking niet onopge-
merke is gebleven, komt ze trillend naar voren, valt voor Hem
neer en legt ten overstaan van de hele menigte uit waarom
ze Hem heeft aangeraakt en hoe ze meteen is genezen. Jezus
zegt tegen haar: “Uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga
in vrede.” '* Jezus geneest haar, maar doet meer dan dat. Hij
noemt haar ‘dochter’. Dit ene woord zegt alles. Jezus heet haar
welkom in Gods gezin. ' Ze is niet langer buitengesloten.

Niemand is te onrein, te slecht, te zondig of te twijfelend om
buitengesloten te worden. Integendeel, Jezus zoekt juist de
verlorenen en verstotenen op, geneest hun wonden en geeft
hen een plaats aan zijn tafel. Zijn liefde kent geen grenzen, en
zijn genade sluit niemand buiten die tot Hem komt.

De vrouw die Jezus’ voeten kust

Lucas heeft in zijn evangelie meer verhalen opgenomen, waarin
hij laat zien dat Jezus anders met vrouwen omgaat dan veel
andere leiders in zijn tijd. Hij schrijft over Simon, een gerespec-
teerde farizeeér. Simon heeft Jezus uitgenodigd voor een diner
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in zijn huis, omdat hij nog niet zo goed weet wat hij van Jezus
moet vinden. Hij is nieuwsgierig naar de man over wie iedereen
spreekt, een Rabbi die wonderen verricht en mensen met zijn
boodschap weet te raken.
Het wordt geen alledaags

Jezus gaat anders etentje. De tafel is gedekt, de
met vrouwen om gasten - allemaal mannen
dan veel andere van aanzien - liggen klaar, en
leiders in zijn tijd Jezus neemt plaats. Maar wat

niemand verwacht, is dat
deze avond niet draait om
theologische discussies. Het draait om een vrouw die niemand

heeft uitgenodigd.

Stilletjes komt ze de kamer binnen. De sfeer verandert meteen.
ledereen kent haar, of beter gezegd: iedereen kent haar reputatie.
Ze is een zondares. Een vrouw met een verleden. Misschien
was ze een prostituee. Lucas zegt het niet. Haar naam en zonde
blijven geheim. Ze spreekt geen woord. Maar wat ze doet, zegt
meer dan duizend woorden. De blikken van de gasten spreken
boekdelen. Ze hoort hier niet, denken ze. Voor het oog van
alle mannen die aan de tafel liggen - volgens oosters gebruik
met hun voeten in de richting van de deur - stapt ze op Jezus
af, een albasten kruik met dure parfum in haar handen. Lucas
vermeldt speciaal dat het in een albasten flesje zit: een flesje
met een lange hals dat voor gebruik afgebroken moet worden.
Zulke flesjes worden alleen gebruikt voor de duurdere parfums.
Ze gaat achter Hem staan en laat haar kwetsbaarheid zien. Wat
een moed. De tranen stromen over haar wangen. Ze kan ze niet
meer tegenhouden. Ze knielt neer bij Jezus’ voeten. Met haar
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tranen wast ze de stoffige voeten van Jezus schoon. Ze veegt ze
af met haar lange haar, kust zijn voeten en breekt de kruik open.
De geur van het kostbare parfum vult de ruimte. Een geur die
waarschijnlijk meer waard is dan een jaarloon. Het is een daad
van pure overgave, dankbaarheid en liefde. Ze giet de inhoud
van het flesje uit over de voeten van Jezus en wrijft de olie in

zijn huid.

Simon kijkt toe, zijn wenkbrauwen gefronst. Hij zegt niets, maar
zijn gedachten zijn luid genoeg: als Jezus echt een profeet is, zou
hij weten wat voor vrouw dit is. Hij zou zich door haar niet eens
laten aanraken. Jezus voelt de atkeuring en draait zich om naar
Simon. ‘Simon,” zegt Hij kalm, ‘Tk heb je iets te vertellen.” En
dan vertelt Jezus een kort verhaal. ‘Er waren twee mensen die
geld schuldig waren aan een geldschieter. De een vijthonderd
denarién, de ander vijftig. Geen van beiden kon betalen, en de
geldschieter schold hun schuld kwijt. Wie van hen zou hem meer
dankbaar zijn?” Simon antwoordt voorzichtig: ‘Degene met de
grotere schuld, denk ik.” Jezus knikt. ‘Precies.” Dan kijkt Hij naar
de vrouw - nog steeds aan zijn voeten - en richt zich weer tot
Simon. Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt
Me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar
tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd.
Jij hebt Me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier
binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn
hoofd niet met olie gezalfd; maar zij heeft met geurige olie mijn
voeten gezalfd. Daarom zeg Ik je: haar zonden zijn haar vergeven,
al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie
weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.” !¢
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Jezus’ woorden blijven hangen in de lucht. De vrouw kijkt Jezus
aan. Hij zegt tegen haar: ‘Je zonden zijn vergeven.’ Ze krijgt geen
genade omdat ze liefde toont. Ze toont liefde omdat ze genade
heeft ontvangen. Je-
zus heeft haar zonden

Ze krijgt geen genade .

omdat ze liefde toont. vergeven,  dddrom
Ze toont liefde omdat ze heeft ze Hem lief.
genade heeft ontvangen De andere gasten

mompelen  veront-
waardigt: “Wie is Hij,
dat Hij zelfs zonden vergeeft?” Maar Jezus negeert hen en zegt te-

gen haar: ‘Je geloof heeft je gered. Ga in vrede.’

Jezus onderbreekt zijn preek voor haar

Lucas - de arts onder de evangelisten - zet opnieuw een vrouw
in de schijnwerpers. Hij is de enige die dit aangrijpende verhaal
vertelt: een scene in de synagoge waar Jezus een vrouw ontmoet
die al achttien jaar gebukt gaat onder een slopende kwaal. Haar
rug is krom, haar lichaam geknakt. Rechtop staan - de wereld
in de ogen kijken - is voor haar onmogelijk. Toch laat ze zich
niet weerhouden. Ondanks haar pijn vindt ze haar weg naar de
synagoge, een plek waar ze troost en hoop zoekt.

In Jezus’ tijd zijn vrouwen wel aanwezig in de synagoge, maar
hun rol is beperkt; bijna onzichtbaar. Mannen staan centraal:
zij leiden de dienst, lezen uit de Thora en spreken de zegeningen
uit. Vrouwen zijn tochoorders, stille aanwezigen aan de zijlijn.
Ze hebben geen stem. Ze hebben geen gezag. Hoewel er geen
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harde bewijzen zijn dat synagogen in Jezus’ dagen al strikt ge-
scheiden ruimtes hadden voor mannen en vrouwen - zoals later
in sommige Joodse tradities - wijzen historici op een informele
scheiding. Vrouwen zitten apart, misschien aan de rand van de
ruimte of op een galerij, uit het zicht, om de aandacht niet af te
leiden van de eredienst.

Verscholen in een hoekje zit deze naamloze, kromgebogen vrouw.
Door mensen wordt ze met een scheef oog bekeken. Maar Jezus
ziet haar en onderbreeke zelfs zijn preek voor haar. Hij roept haar
naar voren, bevrijdt en geneest haar
in een ogenblik. Letterlijk en figuur-

lle richt Hl) haar op. Maar HIJ doet Door mensen
nog iets. Hij spreekt haar aan als wordt ze met
‘dochter van  Abraham’. Deze een schuin

woorden zijn revolutionair. Nooit 0og bekeken

eerder werd een vrouw zo aangespro-

ken. Het is een titel die normaal is

voorbehouden aan Joodse mannen, een verwijzing naar hun
plaats in Gods verbond. Maar Jezus breekt met deze traditie. Een
erkenning van haar waardigheid. Dit is geen kleinigheid.
Bovendien wordt in die tijd ziekte vaak gezien als een straf van
God of een teken van onreinheid - waardoor mensen worden
verstoten uit de gemeenschap. Jezus veegt deze gedachte van
tafel. Door haar een ‘dochter van Abraham’ te noemen, maakt
Hij duidelijk dat ook zij thuishoort in Gods verbond met
Abraham. Haar lijden maakt haar niet minder. In Gods ogen is

zij een volwaardige erfgenaam van zijn beloften, een kind van het
verbond. "’
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Lucas maakt duidelijk hoe Jezus naar vrouwen kijkt. Voor Jezus
zijn vrouwen geen voetnoot in het verhaal van God. In zijn ogen
zijn zij essentieel in Gods verhaal met de wereld. Hij tilt hen op,
geeft hen een stem en kroont hen met een waardigheid die tijd

noch traditie kan wegnemen.

Een volwaardige plek in zijn koninkrijk

Jezus gaat verder dan vrouwen respect betonen. Hij doet iets wat
niemand verwacht. Hij nodigt vrouwen uit om zijn discipelen
te worden. Terwijl rabbi’s hun woorden: ‘Neem mijn juk [lees:
mijn specifiek onderwijs] op je en volg mij’ alleen richten tot
veelbelovende mannen, opent Jezus zijn armen wijd en roept:
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal
u rust geven. Neem mijn juk [mijn onderwijs] op u, en leer
van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult
rust vinden voor uw ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is
licht.” '® Geen uitsluiting, geen kleine lettertjes - iedereen mag
komen, niemand uitgezonderd. De farizeeén en schriftgeleerden
vinden het waanzin. Jarenlang hebben zij de Schrift bestudeerd,
en nu komt deze Rabbi uit Galilea die ongeschoolden, buiten-
beentjes en zelfs vrouwen uitnodigt om Hem te volgen? Onac-
ceptabel, vinden ze. Maar Jezus ziet wat zij missen. Jezus ziet hoe
waardevol ze zijn. En dat verandert alles.

En de vrouwen grijpen deze kans. Ze blijven geen passieve toe-
schouwers, maar worden actieve volgelingen. Ze leren van Hem,
dienen Hem en getuigen van Hem. Ze zijn getuige van zijn
wonderen, staan aan de voet van zijn kruis, zijn de eersten die
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zijn lege graf ontdekken en de wereld verkondigen dat Hijj
leeft. ' Verkondigers van het evangelie. Discipelen in de volste
zin van het woord. Voor vrouwen die vaak ‘vermoeid en belast’
waren door een wirwar van regeltjes en zelfverzonnen wetten in
een samenleving - onderdruk-
king, lage status, uitsluiting -

brengt dit bevrijding. Jezus Jezus bevestigt
bevestigt hun waarde en hun hun waarde en
plaats in Gods koninkrijk. Dat hun plaats
maakt Hem onweerstaanbaar. in Gods koninkrijk.
Dat maakt Hem
Critici kunnen betogen dat onweerstaanbaar

de twaalf discipelen van Jezus

allemaal mannen waren, wat

suggereert dat discipelschap niet voor vrouwen was bedoeld. De
twaalf vormden inderdaad een bijzondere groep, verwijzend naar
de twaalf stammen van Israél. Maar daarbuiten omringde Jezus
zich met een diverse kring van volgelingen, waaronder vrouwen
die Hem dienden, van Hem leerden en zijn boodschap ver-
spreidden. Maria, de zus van Marta, zat bijvoorbeeld aan Jezus’
voeten om naar zijn onderricht te luisteren. ** Een houding die
kenmerkend was voor een discipel en in die tijd ongekend voor
een vrouw. Discipelschap was voor Jezus niet exclusief voorbe-
houden aan mannen. De vrouwen die Hem volgden, belichaam-
den dit ten volle.

Met zijn inclusieve houding doorbreekt Jezus de tradities van
zijn tijd en legt Hij de basis voor het koninkrijk van God waarin,
zoals Paulus later schrijft, ‘geen onderscheid is tussen man en
vrouw’ in Christus. *' Door vrouwen toe te staan Hem te volgen
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en zijn discipelen te zijn, maakt Jezus duidelijk dat zijn konink-
rijk openstaat voor ieder die zijn stem hoort en zijn onderwijs
wil omarmen. Jezus' uitnodiging aan iedereen is daarmee niet
alleen een troostrijke belofte, maar ook een universele uitnodi-
ging die vrouwen een volwaardige plaats toekent in Gods ko-

ninkrijk.

De vrouwen krijgen een ereplaats

Nadat Jezus is opgevaren naar de hemel, beschrijft Lucas in het
bijbelboek Handelingen hoe de apostelen vanaf de Olijfberg
terugkeren naar Jeruzalem. Eenmaal in de stad aangekomen,
begeven ze zich naar het bovenvertrek waar ze gezamenlijk ver-
blijven. Lucas opent met een krachtig en veelzeggend statement
door zorgvuldig op te sommen wie er in die bovenzaal aanwezig
zijn: ‘Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en
Tomas, Bartholomeus en Matteiis, Jakobus, de zoon van Alfeiis,
Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. Eensgezind
wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen, met

Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.”**

De volgorde die Lucas hier hanteert, springt onmiddellijk in het
oog en verdient nadere aandacht. Door ‘de vrouwen” onmiddel-
lijk na de apostelen te noemen - nog vé6r Maria, de moeder van
Jezus, en zijn broers - maakt Lucas een bewuste en betekenis-
volle keuze. Dit is meer dan opmerkelijk in de sociaal-culturele
context van de eerste eeuw, waarin vrouwen doorgaans een on-
dergeschikte rol speelden. In officiéle opsommingen of verslagen
worden zij zelden als eersten vermeld, laat staan dat hun aanwe-
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zigheid zo prominent wordt uitgelicht. Door deze vrouwen een
ereplaats te geven, benadruke Lucas dat zij veel meer waren dan
passieve toeschouwers. Ze waren actieve en toegewijde discipe-
len van de Rabbi uit Nazaret.

Wie deze vrouwen precies waren heeft Lucas in zijn evangelie
vermeld. In Lucas 8:2-3 schrijft hij over de vrouwen die Jezus
volgden en Hem dienden, onder wie Maria Magdalena, Johanna
en Susanna. Deze en ‘vele andere vrouwen’ die Jezus en de
apostelen financieel en praktisch ondersteunden tijdens zijn
bediening, krijgen in Handelingen opnieuw een bijzondere
erkenning van Lucas. Hun

ereplaats in de lijst - v66r

moeder Maria en de broers van Hun ereplaats
Jezus - onderstreept hun we- in de lijst - voor
zenlijke rol in de vroege chris- moeder Maria
telijke gemeenschap. Het laat en de broers
zien dat Lucas in Handelingen van Jezus -
niet alleen oog had voor de onderstreept hun
apostelen, maar ook voor de wezenlijke rol in de
vaak over het hoofd geziene vroege christelijke
vrouwen. Dit subtiele maar gemeenschap

krachtige detail weerspiegelt

de radicale inclusiviteit van het

evangelie, waarin iedereen die Jezus volgt een plaats krijgt in
Gods plan. In de volgende hoofdstukken zal ik van de vele
vrouwen die Jezus volgden er zeven uitlichten, omdat elk van
hen ons een uniek beeld van Jezus geven.
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Wat we van de vrouwen kunnen leren

De vrouwen die Jezus volgden laten ons zien dat ware toewijding
geen positie of titel nodig heeft, maar een bereid hart. Ze her-
inneren ons eraan dat discipelschap vraagt om lef: om stappen
te zetten, ook als dat tegen de stroom ingaat. Hun dienstbaar-
heid was krachtig, zichtbaar en onmisbaar - en roept ons op
om onszelf actief in te zetten voor Gods koninkrijk. Ze leerden
niet alleen van Jezus, maar bouwden ook mee aan zijn missie.
Vandaag de dag mogen wij in hun voetsporen treden: moedig,
trouw en dienend, precies zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

GA EEN STAP VERDER MET HET WERKBOEK (PAGINA 6):
Ontdek hoe de vrouwen ons een andere kijk op Jezus geven,
met vragen en opdrachten die je helpen de boodschap in je eigen leven toe te passen.
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