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Voor Anne-Marij






Het grote kerstboek

Hoog in de besneeuwde bergen, in een
land hier ver vandaan, ligt een klein
dorpje. De mensen daar zijn druk bezig
met de voorbereiding voor kerstavond.
Midden in het dorpje staat een schattig
houten kerkje dat elk jaar versierd
wordt met twinkellichtjes en kleurrijke
slingers. ledereen weet precies wat hij

moet doen, want het staat allemaal in
het grote kerstboek beschreven. Ze
kijken uit naar de mooiste avond van het
jaar. Maar niemand verwacht dat alles
mis zal gaan wat maar mis kan gaan.

En helemaal niemand weet dat juist
daardoor alles zal veranderen, op een
manier die niemand ooit zal vergeten.
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Een gehelmzmmge Vreemdehng

Op de 1aatste dag voor Kerst bezoekt
_een vreemdeling het kleine bergdorpje.

 De bergtoppen zijn bedekt met een

dikke laag sneeuw en fonkelen als
diamanten in het zachte ochtendlicht,
terwijl dunne sliertjes mist uit het dal
opstijgen. De huisjes staan er vredig bij
met hun deuren en ramen dicht, alsof ze
zich nog diep in dromenland bevinden.

De straatjes liggen er verlaten bij,

alsof ze wachten op het eerste teken
van leven. Aan het einde van een smalle
straat ziet de vreemdeling een klein
maar uitnodigend lichtje schijnen,

als een sterretje dat de weg wijst.

‘Daar moet ik zijn,” fluistert hij met een
glimlach. Met grote stappen loopt hij
ernaartoe.



Bertus de herbergier heeft net zijn
lantaarn aangestoken. Hij rekt zich
uit, trekt zijn ochtendjas aan en
stapt in zijn pluizige pantoffels. Zou
het vannacht gesneeuwd hebben?
Hij opent het gordijn en kijkt naar
buiten. Er ligt bijna geen sneeuw.
Hoe moet dat nou? Plotseling klopt
er iemand op de deur. ‘Wie zou dat
zo vroeg kunnen zijn?’ mompelt
Bertus terwijl hij naar de voordeur

sloft.
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